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Data van belang 
15-12 Adventviering 
17-12 Foute Kersttrui-dag 
18-12 Kerstviering 
19-12 Start Kerstvakantie om 12:00 

Kerstvakantie 20 december t/m 4 januari 
5-1 De school gaat weer van start 
 
Kerst  
Op donderdag 18 december vieren wij kerstmis op 
school. De kinderen gaan deze dag gewoon om 14.00 
uur naar huis/BSO en worden om 16.20 uur weer op 
school verwacht. We starten dan in de Prinsjesarena 
met een kerstviering in de vorm van toneelstuk. 
Aansluitend gaan de kinderen terug naar hun eigen 
klas om gezellig met elkaar te eten. Het is de 
bedoeling dat kinderen zelf iets te eten of te drinken 
meenemen voor ongeveer 6 kinderen. Het eten kan 
iets zoets of iets hartigs zijn. Het eten/drinken kunt u 
om 16.20 uur in de klas zetten. Vanaf 9 december 
hangt er bij elke klas een intekenlijst. U kunt op de 
intekenlijst invullen wat uw kind mee gaat nemen. 
Kinderen nemen donderdagochtend een plastic tas 
mee naar school met daarin: een bord, bestek en een 
beker (alles voorzien van naam) De kerstviering vieren 
we met kinderen en de klassenouders.  
Om 17.45 uur is de kerstviering afgelopen en worden 
de kinderen van groep 1 t/m 5 door de ouders 
opgehaald in de klas. De andere groepen mogen zelf 
naar buiten. 
Van 17.30 – 18.15 uur staat er voor de ouders een 
lekker drankje klaar op het Patioplein. 
 
Katholieke identiteit 
Toen uw kind nog geen vier jaar oud was, heeft u een 
bezoek gebracht aan onze school. Misschien herinnert 

u zich ons kennismakingsgesprek nog. In 
kennismakingsgesprekken beginnen we altijd met het 
verhaal van De Kleine Prins, omdat dat verhaal zo 
mooi laat zien wat voor ons belangrijk is: 
verwondering, aandacht voor elkaar en echt zien wat 
waardevol is. Daarna vertellen we over de 
Kanjertraining, waarin kinderen leren om voor zichzelf 
op te komen én rekening te houden met anderen. Pas 
daarna komt de invulling van onze katholieke 
identiteit ter sprake. Die volgorde past bij hoe we met 
elkaar een school vormen: vanuit aandacht voor het 
kind en aandacht voor elkaar. 
 
Hoe ziet de invulling er dan uit? We zijn een katholieke 
school, en dat betekent dat we samen momenten 
vieren zoals Kerst, Pasen en Carnaval. In die periodes 
komen natuurlijk verhalen uit de bijbel voorbij, maar 
we vertellen ook graag meer eigentijdse, seculiere 
verhalen die aansluiten bij de leefwereld van 
kinderen. Zo hadden we vanmorgen met de hele 
school een adventsviering. We luisterden naar het 
verhaal van de kleine muis die met veel zorg zijn huisje 
omtovert in kerstsfeer om zijn vriendjes te verrassen. 
Een warm verhaal dat past bij deze tijd van het jaar. 
Op onze school kiezen we bewust voor beide soorten 
verhalen: zowel de Bijbelse als de seculiere. 
 
We zijn trots op het feit dat we een open katholieke 
school zijn. Dat betekent dat we onze eigen tradities 
koesteren, maar óók dat we oog hebben voor andere 
geloven én voor mensen die niet geloven. Elk jaar 
werken de groepen 4 tot en met 8 daarom aan het 
thema “Van party tot Sint-Juttemis”, waarin 
wereldgodsdiensten centraal staan. 

• Groep 4 leert over het katholieke geloof en 
bezoekt de Michaëlkerk. 

• Groep 5 verdiept zich in de islam en gaat op 
bezoek bij de Ulu-moskee. 

• Groep 6 duikt in het jodendom en bezoekt de 
synagoge. 

• Groep 7 leert over het hindoeïsme en boeddhisme. 

• En in groep 8 keren we terug bij het katholieke 
geloof – tenslotte blijven we een katholieke school. 

 
We hopen dat kinderen ontdekken hoeveel 
overeenkomsten er zijn tussen verschillende religies 
en levensbeschouwingen. Dat je elkaar beter begrijpt 
als je nieuwsgierig bent in plaats van bang. In een 
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samenleving die soms steeds meer polariseert, willen 
wij blijven bouwen aan bruggen, aan verbinding en 
aan een gevoel van: je mag er zijn, precies zoals je 
bent. 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Komende week is het weer een laatste week voor de 
vakantie. Kortom uw aandacht even voor onze 
gevonden voorwerpen kast/bak bij de hoofdingang. 
Kom gerust even de spullen van uw kind eruit halen, 
want daarna gaan de spullen het naar een goed doel! 
 
Bericht van de Michaëlkerk 
De Michaëlkerk heeft in deze periode ook 
verschillende activiteiten. In de bijlage kunt u deze 
lezen. 
 
Bijlagen  
Promotieposter gezinsviering kerst 2025 
Kerststal bezoek 

mailto:info@patioschool.nl
http://www.patioschool.nl/

